
’s Nachts kan kleine Muis niet slapen. 
‘Dag maan!’ zegt hij, ‘mag ik je baas zijn?
Je hoeft alleen maar te doen wat ik zeg.
Slaap, maan! Hoor je me? Slaap!’

De enige die in slaap valt, is kleine Muis zelf.



De volgende morgen gaat kleine Muis naar het bos. 
‘Dag bomen!’ roept hij. ‘Ik ben jullie baas. Zit!’
Maar de bomen blijven staan. 
Kaarsrecht.

Oei, denkt kleine Muis.
Baas zijn van iets groots is niet gemakkelijk.
Hij brult: ‘Hé, wolken, verdwijn!’



Maar het begint juist keihard te plenzen. 
Kleine Muis wordt kletsnat.
‘Hou op!’ beveelt hij. ‘Stop!’ 
Het regent alleen maar harder.

En het begint nog te waaien ook …




