
Ga naar het boek toe 
en vraag zachtjes:

Wat is er 
aan de hand?

lk ben bang 
van het donker.



Knip het nachtlampje 
aan en kijk even  
of het boek het 
lekker warm heeft.



Doe de kast open en kijk 
even onder het bed.
Stel het boek gerust:  
hier is niets te zien ...
behalve een paar pluisjes.

Dank je,  
maar ik hoor iets ...


