Krul zingt!

‘Eten!” knort mam.

Alle biggen lopen naar de trog.
Na het eten glipt Krul weg.

Ze verstopt zich achter een hok.

Krul schraapt haar keel.

‘Knor, knor!’

En dan opeens: ‘Lalalalala.
Lalalalalalala!

Lalalalalalalal’

‘Wat een kabaal!’ kakelt een kip.
‘Weg hier!’ kraait Haan.

‘Maar ik zing,’ klaagt Krul.

‘Nee hoor, jij jankt!?’

Krul vlucht naar de stal van Paard.
Daar kijkt ze of het nog eens lukt.
‘Lalalalalala?’
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‘Wat doe je?’ hinnikt Paard.

‘Ik zing,” zegt Krul blij.

‘Je klinkt als een zieke kat,’ plaagt Paard.
Wat flauw.

Big zoekt een ander plekje.

‘Ga weg!’ loeien de koeien.

De schapen stoppen hun poten in hun oren.
Hond gromt.

Kat klauwt.

Krul zwijgt.




Daar rijdt de boer.

Het bakje met muziek staat aan.
Krul vergeet haar verdriet.
Lalalala!

Krul zingt uit volle borst mee.
Haar staart zwiept heen en weer.

De boer kijkt om zich heen.
Wie zingt daar?

Dan ziet hij Krul.

‘Nee maar!’ roept hij.

‘Die big zingt!

Het is een wonder?’
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Krul durft niet!

De boer komt in de stal.
‘Dag Krul!

Jij treedt op vandaag’

Hij stopt Krul in een badkuip.
Hij schrobt tot Krul glimt.
‘Treed ik op?

Wat is dat?’

De boer doet Krul een strik om.
‘En wij?’ knorren nog biggen.
‘Ik wil ook een strik!’

‘Ik ook!’

‘Ik ook!’

‘Krul is een big, net als wij?’
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