
‘Kijk nu! Mijn huis is een ballon!’

Eerst vliegt het laag, over de regenton, 

en daarna snel over de haag.

Hoger en hoger met de wind... 

Pas op! Het dak blijft bijna hangen aan een tak...

Het huis is een ballon. 

De tuinslang is het lint.



Het huis hangt nu boven dat van de buren. 

Nog even en het botst tegen een wolk.

Floris roept: 

‘Huis! Mama! Jullie zitten veel te hoog! 

Papa! Kom weer naar beneden!  

Straks vliegen jullie nog naar zee 

of naar de regenboog! Hé! Neem me mee!’

 


