
In het huis van Sinterklaas

schrikken de Pieten zich een hoedje.

Waar is de Sint nu toch gebleven?





Midden in het paleis staat een groot pak voor Arabella.

Ze kan natuurlijk niet wachten tot de Sint jarig is.

Nieuwsgierig frutselt ze het pak open en … 

daar is Sinterklaas, verfrommeld en wel!

‘Waar ben ik?’ mompelt hij verbaasd. ‘Hoe laat is het?’





Prinses Arabella is dolblij met haar eigen Sinterklaas.

Ze heeft wel duizend vragen voor hem.

‘Mag ik bij u op schoot?’

‘Waar is uw grote boek?’

‘Wanneer gaan we samen over de daken rijden?’

Maar Sinterklaas antwoordt niet. 

‘Ai, ai, ai,’ zucht hij. ‘Uit Spanje komen met het vliegtuig, 

dat kan toch niet. Ik kom al honderd jaar met de stoomboot. 

Het loopt allemaal anders dan anders …’

‘Misschien moet u even rusten van de lange reis,’ 

sust mama de Sint.




